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Sidtorie en heden




Historische zeilschepen, rokende stoomboten

en gigantische cruiseschepen hebben zich
verzameld in Hamburg tijdens het jaarlijkse festijn
‘Hafengeburtstag’. De afsluitende parade op de Elbe
is voor ons het begin van deze interessante reis.
Nadat het publiek op de Landungsbriicken ons heeft
uitgezwaaid, zeilen we met de eb mee de Elbe af. Om
te overnachten ligt Gliickstadt zeer uitnodigend aan
de groene boorden, een stadje om zich gelukkig te
voelen. Dan naderen we Brunsbittel. Hier is in 1895
het Kieler kanaal gegraven. En nog steeds is dit één
van de meest bevaren kanalen ter wereld. Na het
doorsluizen in één van de vier schutkolken beleven
we de moderne scheepvaart van dichtbij. Vele
soorten schepen komen we tegen. Containerschepen

schuiven soms op slechts enkele meters voorbij. In
het fraaie, 100 kilometer lange, en groen begroeide,
bochtige kanaal staan vele stoplichten, op de
uitwijkplaatsen kunnen grotere schepen elkaar

zo passeren. Rendsburg aan de Eider, met haar
schitterende 40 meter hoge spoorbrug was in de
Middeleeuwen al een handelscentrum en voor ons
een ideale tussenstop.

Na het schutten in Holtenau zetten we weer zeil en
proeven de ruimte van de Oostzee. Misschien waait
de wind ons naar Eckernforde, waar een wandeling
over de strandboulevard ons de tijd doet vergeten. De
laatste zeiletappe brengt ons tot hartje Kiel.

4 DAGEN, 4 OVERNACHTINGEN

Inschepen | zo. 12 mei Hamburg
vanaf 13.00 uur | (D)
Ontschepen | do. 16 mei Kiel
tot 9.00 uur (D)

QOostzee






